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WAT LEES JE VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS

Boekenlijst Marokko

Boeken die je beter laten reizen door Marokko, of je nu vooraf,
tijdens of na jereis leest. Eerlijk geselecteerd, geen reclame.

Reiditeratuur (voor je gaat)

© In Arabian Nights
Tahir Shah (2008) — Memaoir

Een Britse schrijver verhuist naar een spookhuis in Casablanca.
7 HideousKinky

Esther Freud (1992) — Roman

Twee zusjes met hun moeder hippie-trip naar Marokko in jaren 70.
7 A Year in Marrakesh

Peter Mayne (1953) — Memoir

Klassieker over wonen in Marrakech jaren 50, nog steeds raak.

M ar okkaanse auteurs

~ Mijn werkelijkheid
Mohammed Choukri (1972) — Memoir
Brute autobiografie van schrijver uit Tanger, klassieker van NL/Marokko.
7 Onbeschermd door dezon
Tahar Ben Jelloun (1985) — Roman
Marokkaanse Goncourt-winnaar, klassieker van Maghreb literatuur.
" Het lichaam van Hassan
Driss Chraibi (1954) — Roman
Een van de eerste grote Maghrebijnse romans, vader-zoon conflict.
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GESCHIEDENIS, KOOKBOEKEN EN VOOR KINDEREN

Boekenlijst (vervolg)

Geschiedenis en cultuur

7 A History of Modern Morocco
Susan Gilson Miller (2013) — Geschiedenis

Goed leesbare geschiedenis van Marokko, vooral 19e-21e eeuw.
= Lordsof the Atlas

Gavin Maxwell (1966) — Geschiedenis

De Glaoui-familie, Berber feodalen die zuid Marokko regeerden.

M ar okkaans koken

7 Marokko: het kookboek
Tara Stevens (2018) — Kookboek

Nederlandstalig kookboek met klassieke gerechten plus moderne twists.
~ Paula Wolferts Couscous and Other Good Food

Paula Wolfert (1973) — Kookboek

De westerse standaard voor Marokkaanse keuken, nog steeds hot.

Voor kinderen

1 Het paard van Sinterklaas
Mylo Freeman (2007) — Prentenboek 4-7

Klein prentenboek, Saidjah en Adamo gaan naar Marokko bij oma.
1 Defluitende kamesl

Toon Tellegen (2012) — Verhalen 6-10

Verhalen die door Marokko reizen, mooi voor onderweg in de auto.

[ Leestip

Pak één boek voor de heenvlucht (memoir of roman) en één voor de terugreis
(geschiedenis of cultuur). Onderweg lees je waarschijnlijk niet veel:
de medina vraagt al je aandacht.
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